
 

 



 

 

Paulus 
Pietersz was een katholiek priester die bij 
de Reformatie in 1572 is meegegaan naar 
het nieuwe geloof en gereformeerd 
geworden. Hij was de eerste dominee van 
de Grote kerk in Edam en hij stierf in 1575.  
In zijn testament was ook dit boek 
opgenomen met de handgeschreven tekst:  

…dit boeck is besproocken van salyge 
Pouwels Pietersz tot die lyberij van Edam… 
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